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Het verdriet om haar heengaan 
kan nooit zo groot zijn, 
als de vreugde en liefde 
die zij ons geschonken heeft.

Aan het einde van een lang en goed leven is overleden  
onze lieve mam, oma en overgrootmoeder

Riet Lammers-Umans
Maria Adriana

echtgenote van

Toon Lammers †
* Budel, 14 oktober 1922               † Budel, 1 april 2020

	 Bets en Frans Kennis-Lammers 
		  Annemieke en Jack, Lars, Nina 
		  André en Peggy, Maud, Fleur 
		  Karin † 
		  Ton en Linda, Koen, Anne
	 Toos en Pauw van Hunsel-Lammers 
		  Monique en William, Zem en Amber, Ló, Faye 
		  Mariëlle en Eef, Mil, Len, Juul
	 Marcel en Riny † Lammers-van Happen 
	 Ria van den Boomen 
		  Teun en Eline 
		  Joost en Carola, Vince, Evi 
		  Willem en Tamar
	 Jos en Ankie Lammers-Vlassak 
		  Resy en Tommy, Fabe, Ferre, Loïs 
		  Marit en Diego 
		  Sena en Bram
	 Antoinette en Jo Jaspers-Lammers 
		  Marion en William, Lin, Sam, Puck 
		  John en Maartje, Vivienne, Beaudine, Eloïse
	 Ad en Riny Lammers-Goyens 
		  Mandy en Marcel, Jasmijn, Luca 
		  Malou en Roel, Bo, Fem, Lot 
		  Dylan en Inge
	 Marleen † Saanen-Lammers 
		  Nathalie en Koen, Juna 
		  Stef en Lisanne

Correspondentieadres: 
Sint Jansweg 18 
6027 PR Soerendonk



Door de omstandigheden in de wereld is het voor ons nu onmogelijk om op een wijze 
afscheid te nemen zoals bij ons mam zou passen. Op een later moment willen wij graag 
met iedereen die zich betrokken voelt haar leven op een mooie manier gedenken. Nu zullen 
we maandag in besloten kring afscheid van haar nemen in crematorium Weerterland. 

Via www.vdstappen.nl heeft u nu al de mogelijkheid om een persoonlijk woord van 
medeleven of persoonlijke herinnering aan Riet met ons te delen.

Ons mam, oma zei vaak:
“Treur niet jong,
  waar liefde is,
  is geen voorbij”


